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UITNODIGING  

Op zaterdag 19 april aanstaande wordt het nieuwe boek van de Dordtse schrijver Kees Klok, 
de kroniek En vooral: de gordijnen dicht!, gepresenteerd. Wij nodigen u uit hierbij 
aanwezig te zijn. De presentatie vindt plaats in Galerie Intermezzo Voorstraat 178 te 
Dordrecht en vangt aan om 16.00 uur 

De nestor van de Dordtse schrijvers, Klaas Blokhuis, zal uit handen van de uitgever een ere-
exemplaar van het boek in ontvangst nemen, waarna de auteur zal vertellen over de 
wordingsgeschiedenis van het boek. Jehanne Hulsman verleent muzikale medewerking aan 
het programma dat wordt gepresenteerd door Archie Wijngaarde. Na afloop bent u van harte 
welkom op de borrel. 

 

In het voetspoor van een van zijn literaire helden, J. Rentes de Carvalho, schreef dichter, 
vertaler, historicus en leraar Kees Klok een kroniek over een jaar uit zijn leven. Een leven 

dat zich afspeelt tussen Dordrecht, ooit door Adriaan Morriën bestempeld als ‘een waterige 
uithoek van Nederland’ en Thessaloniki, een zinderende, kosmopolitische havenstad in het 
noorden van Griekenland. Soms trekt hij zich graag terug in huis, achter de gordijnen, of 

op een rustig en afgelegen Grieks eiland, maar meestal zijn die gordijnen wijd open en 
beweegt hij zich in het gewoel van de stad. In dit boek biedt hij op grond van 

dagboeknotities, brieven, e-mails en herinneringen een fascinerende blik op het 54e jaar 
van zijn leven. Een jaar dat in het teken stond van grote creativiteit. 

Kees Klok  -   En vooral de gordijnen dicht! 

ISBN 9789 90 76982 47 2 - € 14,50 

 



                                                                            

 


